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‘We betalen als westerse landen nu al honderd miljard dollar per jaar aan de Verenigde
Naties voor een klimaatfonds voor de rest van de wereld. Omdat we ons hebben laten
aanpraten dat we schuldig zijn omdat we al vroeg industrielanden waren. En daar blijft het
niet bij. Vanaf 2035 wordt dat zelfs 300 miljard dollar per jaar – daar heeft Wopke Hoekstra
namens de EU voor getekend. Zelfs daar blijft het niet bij, want er komt ook een VN-
klimaatrampenfonds, door ons betaald en alleen voor de rest van de wereld. Het gaat altijd
maar één kant op.’

ARNOUT JASPERS, schrijver van het nieuwe boek ‘Weg Met Ons – de mythe van de
westerse erfzonde’ wordt in WWTV geïnterviewd door ROELOF BOUWMAN. Jaspers boek
gaat over ‘de obsessie van de autoriteiten in westerse landen zoals Nederland met deugen
en schuldgevoel’.

Jaspers, natuurkundige en onder meer auteur van de bestseller ‘De Stikstoffuik’ voert dat
terug op het christendom, dat in het Westen op het eerste gezicht weliswaar aan belang
verliest, maar waarvan de basisreflexen doorwerken. Daar zijn zulke zaken als

https://youtu.be/xaTfYpixu7Y
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Wynia's week: Arnout Jaspers: ‘We laten ons uitmelken vanwege schuld die we niet hebben’
| 2

herstelbetalingen voor slavernij en kolonialisme, eenzijdige klimaatfondsen en ook het
mogelijk maken van massale immigratie vanuit de Derde Wereld op terug te voeren.

Een van de elementen van die gedachte is dat de Derde Wereld arm zou zijn en wij
welvarend omdat het Westen de rest van de wereld heeft leeggeroofd en dat we rijk zijn
geworden door de slavernij. Jaspers pareert dat: landen die een westerse kolonie zijn
geweest hebben daar per saldo juist wel bij gevaren en de hedendaagse welvaart hier is niet
aan de slavernij te danken.

Toch wordt de desinformatie over de westerse schuld gaande gehouden in de politiek en op
universiteiten. Jaspers: ‘Er zijn zelfs wetenschappers zoals de Leidse historicus Karwan
Fatah-Black die zo ideologisch verblind zijn dat ze beweren dat de tijd van slavernij en
kolonialisme nooit is afgesloten. Om met George Orwell te spreken: je moet wel intellectueel
zijn om vatbaar te zijn voor zulke onzin.’

Het Westen lijkt onverbeterlijk gehecht aan de aangeprate schuld, constateert Jaspers. ‘Als
je je persoonlijk schuldig voelt gaat dat ook gepaard met morele zelfbevestiging: ik ben
beter dan jij, die zich niet of onvoldoende schuldig voelt. Maar eerlijk gezegd ben ik die
schuldigheidscultus verder nergens ter wereld tegengekomen. Bij moslims al helemaal niet
en bij boeddhisten evenmin.’

‘Mensen zijn erg gehecht aan hun schuldgevoel,’ zegt interviewer Roelof Bouwman. ‘Ik zit
eigenlijk te wachten op de recensie van mijn boek in de Volkskrant,’ zegt Arnout Jaspers – al
kan het natuurlijk ook zijn dat ze het doodzwijgen. Weet je, zeg vooral niet dat iets minder
erg is dan werd gedacht. De woede die het losmaakt als je op goede gronden stelt dat
milieuschade minder erg is. Woede!’

Het boek ‘Weg Met Ons – de mythe van de westerse erfzonde’ van Arnout Jaspers kost
17,50, is een uitgave van Uitgeverij Blauwburgwal en is nu overal te koop of te bestellen.

Wynia’s Week TV (WWTV) is er het hele jaar door, verkiezingen of geen verkiezingen. Over
Economie, Politiek en Cultuur. De video’s zijn ook als podcast te beluisteren. Click HIER

Wynia’s Week is er drie keer per week, het hele jaar door, met artikelen, columns, video’s
en podcasts. De vele supporters van onze vrije journalistiek maken dat mogelijk. Hartelijk
dank!

https://www.wyniasweek.nl/product/weg-met-ons-de-mythe-van-de-westerse-erfzonde/
http://wyniasweek.nl/podcast
https://www.wyniasweek.nl/donatiezomer/
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