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Het boek over het vreemdste voorjaar van
je leven
Posted on 11 juli 2020 by Syp Wynia

Op zaterdag 4 juli werd bij de prachtige boekhandel Dominicanen in Maastricht ‘Stille
Lente’ gepresenteerd, het boek dat Paul Hekkens schreef over het vreemde voorjaar van
2020. Stille Lente is een mix van de schok die Corona veroorzaakte in het gewone leven met
een kritische blik van Hekkens op de beweringen en beslissingen van de autoriteiten.  ‘Stille
Lente’ de kroniek van Nederland Coronaland.

Het eerste exemplaar werd in Maastricht door Maastrichtenaar Hekkens overhandigd aan
een andere Maastrichtenaar, te weten strafpleiter en politicus Theo Hiddema. Die moest
erkennen dat hij al een ander eerste exemplaar goeddeels had uitgelezen, maar vervolgens
in de taxi had laten liggen. Het bleef nog lang onrustig in de Maastrichtse binnenstad.

Stille Lente is een uitgave van Uitgeverij Blauwburgwal, 200 bladzijden, 15.00 euro.
Het boek is HIER te koop.

https://www.wyniasweek.nl/product/stille-lente-paperback/

