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Brussel hoofdstad van Europa? Wie woensdagavond in Anderlecht de lezing van de
Franse antropologe en onderzoekster Florence Bergeaud-Blackler over de dreiging
van de Moslimbroeders in Europa wilde bijwonen, wreef zich de ogen uit. Een
indrukwekkende politiemacht, privébewakers en een metaaldetector: als het over
islamisme gaat, is de vrijheid van meningsuiting in Brussel een almaar relatiever
begrip.

Het was Florence Bergeaud-Blackler die jaren geleden als eerste de kat echt de bel
aanbond: via allerlei schimmige en minder schimmige organisaties waren de
Moslimbroeders erin geslaagd een meer dan stevige voet tussen de EU-deur te
krijgen. Zo benoemde de Europese Commissie tien jaar geleden al een coördinator
tegen moslimhaat en werd er – met honderden miljoenen EU-steun – werk gemaakt
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van een European Network Against Racism (ENAR). Daarvan maakten ook tal van
Belgische ngo’s deel uit.

Als klap op de vuurpijl pakte de Raad van Europa (die geen officiële link heeft met
de EU) in 2021 uit met de campagne ‘Echte schoonheid vind je enkel terug in
verscheidenheid, net zoals je de vrijheid terugvindt in de hijab’. Daarmee wilde de
Raad van Europa actievoeren tegen de ‘discriminatie van moslims in Europa’, maar
dat pakte anders uit. Vooral in Frankrijk ontstond er grote opschudding. Kort nadien
werd de campagne ingetrokken.

Dreigtelefoontjes
Diezelfde Florence Bergeaud-Blackler – die dezer dagen Europa rondreist om de
structuur en aanpak van de Moslimbroeders in de EU uit de doeken te doen – stond
woensdagavond voor een goedgevulde zaal in Anderlecht, op uitnodiging van
Centre Jean Gol, denktank van de centrumrechtse Mouvement Réformateur (MR).
Dat hebben ze bij de MR geweten: woensdagmorgen werd de gevel van het
partijhoofdkwartier in Elsene beklad met de slogan ‘GLB=fascist‘. Even later
onderging het conferentiecentrum in Anderlecht hetzelfde trieste lot, al werd de
hele partij daar weggezet als ‘racistes’. Donderdagochtend bleek ook het graf van
Jean Gol, Waals liberaal en Jood, besmeurd met graffiti.

Een culturele hoofdstad waar je zelfs geen voordracht over het islamisme kan
organiseren zonder zware politiebewaking? In surrealistisch Brussel kan blijkbaar
alles.

MR-Voorzitter Bouchez getuigde woensdagavond zelf over de online-intimidaties en
de dreigtelefoontjes die hij en de partij kregen naar aanleiding van deze
conferentie. O ironie: uitgerekend donderdag streek een delegatie van de Europese
Commissie neer in Molenbeek, op nog geen 500 meter van het bewuste
conferentiecentrum. Die delegatie moet oordelen over de kandidatuur van die
gemeente voor de titel van Europese culturele hoofdstad in 2030. Een culturele
hoofdstad waar je zelfs geen voordracht over het islamisme kan organiseren zonder
zware politiebewaking? Het lijkt ondenkbaar, maar in surrealistisch Brussel kan
blijkbaar alles.

‘De Moslimbroeders vormen een transnationaal netwerk dat perfect inspeelt op de
democratische, multiculturele en liberale samenleving hier in Europa,’ waarschuwde



Wynia's week: In de Europese hoofdstad Brussel kan een lezing over de
Moslimbroeders alleen nog met zware politiebewaking | 3

Bergeaud-Blackler in Anderlecht. ‘Het is géén abstracte theologische stroming,
maar eerder een concreet actieplan dat mikt op een modern kalifaat. Onder meer
via hun infiltratie in de politiek, het liefdadigheidswerk en sportverenigingen. In dat
Europese kalifaat zijn voor alle duidelijkheid ook niet-moslims welkom, maar ook zij
zullen er verplicht onder de sharia moeten leven.’

Hun doel is niet om de islam te moderniseren, maar om de moderniteit te
islamiseren. Dat dit scenario niet eens zo utopisch is, bleek eerder deze week
overigens ook in het Britse parlement. Daar zei een Labour-parlementslid dat
sharia-rechtbanken binnen de Britse traditie van religieuze tolerantie passen.

Consequent verzet
Bergeaud-Blackler onderstreepte dat migranten en vluchtelingen uit moslimlanden
al jarenlang een cruciale rol spelen in de opmars van de Moslimbroeders in Europa.
‘We zien nu een re-islamisering van Europa, en de voornaamste opdracht van die
militanten bestaat erin om Europa sharia-compatibel te maken. We moeten ons
vooral niet vergissen: hun doel is niet om de islam te moderniseren, maar om de
moderniteit te islamiseren.’

In zijn voorwoord toonde MR-voorzitter Bouchez zich bijzonder scherp voor mensen
die – in eigen land en in de rest van de EU – pleiten voor een meer pragmatische
aanpak van moslims die voor hun geloof een plaats opeisen in de openbare ruimte.

‘Hoe zouden ze neutraal kunnen zijn in hun dienstverlening, terwijl ze blijkbaar niet
in staat zijn om nog geen acht uur per dag afstand te doen van die hoofddoek? Leg
me eens uit hoe moslims die nu het recht opeisen om pakweg een hoofddoek te
dragen in een openbare functie wél neutraal zouden kunnen zijn in hun
dienstverlening, terwijl ze blijkbaar zelfs niet in staat zijn om nog geen acht uur per
dag afstand te doen van die hoofddoek? Vooral omdat ze zelf altijd benadrukken dat
zo’n hoofddoek toch niet meer is dan een “symbool”. Willen we niet dat
ambtenaren binnenkort ook met een T-shirt van pakweg de PTB of het Vlaams
Belang opdagen op het werk, dan moeten we ons even consequent verzetten tegen
geloofssymbolen in de openbare diensten.’

Zelfbenoemde elites
Volgens de MR-voorzitter, die daarvoor stevig applaus kreeg, zijn onze grootste
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vijanden overigens niet ‘de nuttige idioten’ die hier in Europa de islam willen
uitdragen. ‘Nee, dat zijn vooral onze vaak zelfbenoemde elites, die het Westen
haten en ons elke dag opnieuw uitleggen hoe het Westen verantwoordelijk is voor al
het kwaad van de wereld.’

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Doorbraak.be.
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